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CẦU CHO CÁC TÍN HỮU QUA ĐỜI 
Lễ nhớ 

 

LỄ I 

Ca nhập lễ (1 Tx 4, 14; 1 Cr 15, 22) 
Như Chúa Giê-su đã chết và sống lại, thì những ai đã an giấc trong Người, cũng 
sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng với Người. Và như mọi người, vì liên đới với 
A-đam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Ki-tô, cũng sẽ được 
Thiên Chúa cho sống. 

 

Bài đọc 1: G 19, 1.23-27a 

Tôi biết rằng Đấng bênh vực tôi vẫn sống. 
Trích sách Gióp. 

1 Bấy giờ, ông Gióp lên tiếng nói: 
23 “Ôi, những lời tôi nói đây, phải chi có người chép lại, 
 phải chi có người ghi vào sách, 
24 có người đục bằng sắt, trám bằng chì, 
 tạc vào đá cho đến muôn đời! 
25 Tôi biết rằng Đấng bênh vực tôi vẫn sống, 
 và sau cùng, Người sẽ đứng lên trên cõi đất. 
26 Sau khi da tôi đây bị tiêu huỷ, 
 thì với tấm thân, tôi sẽ được nhìn ngắm Thiên Chúa. 
27a Chính tôi sẽ được ngắm nhìn Người, 
 Đấng mắt tôi nhìn thấy không phải người xa lạ.” 

Ðó là lời Chúa. 

 

Đáp ca: Tv 26, 1.4.7 và 8b và 9a.13-14 



Đ. Tôi vững vàng tin tưởng, sẽ được thấy ân lộc Chúa ban, trong cõi đất dành 
cho kẻ sống. 

1. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, 
 tôi còn sợ người nào? 
Chúa là thành luỹ bảo vệ đời tôi, 
 tôi khiếp gì ai nữa? 
Đ. Tôi vững vàng tin tưởng… 

2. Một điều tôi kiếm tôi xin, 
 là luôn được ở trong đền Chúa tôi, 
mọi ngày trong suốt cuộc đời, 
 để chiêm ngưỡng Chúa tuyệt vời cao sang, 
 ngắm xem thánh điện huy hoàng. 
Đ. Tôi vững vàng tin tưởng… 

3. Lạy Chúa, cúi xin Ngài nghe tiếng con kêu, 
 xin thương tình đáp lại. 
Lạy Chúa, con tìm thánh nhan Ngài, 
 xin Ngài đừng ẩn mặt. 
Đ. Tôi vững vàng tin tưởng… 

4. Tôi vững vàng tin tưởng, 
 sẽ được thấy ân lộc Chúa ban, trong cõi đất dành cho kẻ sống. 
Hãy cậy trông vào Chúa, 
 mạnh bạo lên, can đảm lên nào! 
 Hãy cậy trông vào Chúa. 
Đ. Tôi vững vàng tin tưởng… 

 

Bài đọc 2: Rm 5, 5-11 

Chúng ta đã được nên công chính nhờ máu Đức Ki-tô đổ ra, hẳn sẽ được Người 
cứu khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. 
Trích thư thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Rôma. 



5 Thưa anh em, chúng ta sẽ không phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu 
của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta. 
6 Quả vậy, khi chúng ta không có sức làm được gì vì còn là hạng người vô đạo, 
thì theo đúng kỳ hạn, Đức Ki-tô đã chết vì chúng ta. 
7 Hầu như không ai chết vì người công chính, hoạ may có ai dám chết vì một 
người lương thiện chăng. 
8 Thế mà Đức Ki-tô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội 
lỗi; đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. 
9 Phương chi bây giờ chúng ta đã được nên công chính nhờ máu Đức Ki-tô đổ 
ra, hẳn chúng ta sẽ được Người cứu khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. 
10 Thật vậy, nếu ngay khi chúng ta còn thù nghịch với Thiên Chúa, Thiên Chúa đã 
để cho Con của Người phải chết mà cho chúng ta được hoà giải với Người, 
phương chi bây giờ chúng ta đã được hoà giải rồi, hẳn chúng ta sẽ được cứu 
nhờ sự sống của Người Con ấy. 
11 Nhưng không phải chỉ có thế, chúng ta còn có Thiên Chúa là niềm tự hào, nhờ 
Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, Đấng nay đã hoà giải chúng ta với Thiên Chúa. 

Ðó là lời Chúa. 

 

Tung hô Tin Mừng: Ga 6, 40 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Ý của Cha tôi là tất cả những ai tin vào người 
Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Ha-lê-
lui-a. 

 

Tin Mừng: Ga 6, 37-40 

Ai tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong 
ngày sau hết. 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

37 Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng rằng: “Tất cả những người Chúa Cha ban 
cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, 



38 vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý 
Đấng đã sai tôi. 
39 Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ 
không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. 
40 Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người 
Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.” 

Ðó là lời Chúa. 

 

Ca hiệp lễ (Ga 11, 25-26) 
Chúa nói: “Chính tôi là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào tôi, thì dù đã chết 
cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào tôi, sẽ không phải chết bao giờ.” 

LỄ II 

Ca nhập lễ (2 Esd 2, 35; 2, 34) 
Xin Chúa chiếu sáng ánh vinh quang vĩnh cửu cho những người đã an nghỉ, và 
cho họ được hưởng lại một lần nữa ngày hồng phúc, ngày mà tôi sẽ đưa họ về 
cùng Chúa, nói sấm ngôn của Chúa. 

 

Bài đọc 1: Kn 3, 1-9 

Chúa đã thương đến những người công chính. 
Trích sách Khôn ngoan. 

1 Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa, 
 và nỗi khổ hình sẽ không động tới các ngài. 
2 Những người ngu dại coi các ngài như chết rồi; 
 khi các ngài ra đi, họ cho là các ngài gặp phải điều vô phúc. 
3 Lúc các ngài xa rời chúng ta, họ tưởng là các ngài bị tiêu diệt, 
 nhưng thật ra, các ngài đang được hưởng bình an. 

4 Trước mặt người đời, các ngài chịu khổ hình, 
 nhưng hy vọng của các ngài đầy tràn sự bất tử. 



5 Sau khi chịu sửa dạy đôi chút, 
 các ngài sẽ được hưởng đại ân, 
 vì Thiên Chúa đã thử thách các ngài 
 và thấy các ngài xứng đáng với Người. 
6 Người đã thử thách các ngài như thử vàng trong lò lửa, 
 và chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu. 

7 Khi đến giờ được Thiên Chúa viếng thăm, 
 các ngài sẽ bừng sáng lên, 
 tựa như tia lửa bén nhanh khắp rừng sậy. 
8 Các ngài sẽ xét xử muôn dân, 
 và thống trị các quốc gia. 
 Và Đức Chúa sẽ là vua của họ đến muôn đời. 

9 Ai trông cậy Người, sẽ am tường sự thật; 
 ai trung thành, sẽ được Người yêu thương và cho ở gần Người. 
Vì Người ban ân phúc và xót thương những ai Người tuyển chọn. 

Ðó là lời Chúa. 

 

Đáp ca: Tv 22, 1-3a.3b-4.5.6 

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. 

1. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, 
 tôi chẳng thiếu thốn chi. 
Trong đồng cỏ xanh tươi, 
 Người cho tôi nằm nghỉ. 
Người đưa tôi tới dòng nước trong lành, 
 và bổ sức cho tôi. 
Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi… 

2. Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính, 
 vì danh dự của Người. 
Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u, 



 con sợ gì nguy khốn, 
 vì có Chúa ở cùng. 
Côn trượng Ngài bảo vệ, 
 con vững dạ an tâm. 
Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi… 

3. Chúa dọn ra cho con bữa tiệc, 
 ngay trước mặt quân thù. 
Đầu con, Chúa xức dầu thơm, 
 ly rượu con đầy tràn chan chứa. 
Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi… 

4. Lòng nhân hậu và tình thương Chúa 
 ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời, 
và tôi được ở trong nhà Chúa 
 suốt chuỗi ngày dài triền miên. 
Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi… 

 

Bài đọc 2: Rm 6, 3-9 

Một khi cùng chết với Đức Ki-tô, chúng ta sẽ cùng sống với Người. 
Trích thư thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Rôma. 

3 Thưa anh em, anh em không biết rằng: khi chúng ta được dìm vào nước thanh 
tẩy, để thuộc về Đức Ki-tô Giê-su, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của 
Người sao? 
4 Vì được dìm vào trong cái chết của Người, chúng ta đã cùng được mai táng 
với Người. Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền 
năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới. 
5 Thật vậy, nếu chúng ta đã nên một với Đức Ki-tô nhờ được chết giống như 
Người, thì chúng ta cũng sẽ nên một với Người, nhờ được sống lại giống như 
vậy. 
6 Chúng ta biết rằng: con người cũ nơi chúng ta đã bị đóng đinh vào thập giá với 
Đức Ki-tô, để con người tội lỗi bị huỷ diệt, hầu chúng ta không còn làm nô lệ cho 



tội lỗi nữa. 
7 Quả thật, ai đã chết thì thoát khỏi quyền của tội lỗi. 
8 Và nếu chúng ta cùng chết với Đức Ki-tô, chúng ta tin rằng chúng ta sẽ cùng 
sống với Người, 
9 vì biết rằng một khi Đức Ki-tô đã sống lại từ cõi chết, thì không bao giờ Người 
chết nữa; cái chết chẳng còn quyền chi đối với Người. 

Ðó là lời Chúa. 

 

Tung hô Tin Mừng: Mt 25, 34 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: “Hãy đến, hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc! Hãy 
lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi ngay từ thuở 
tạo thiên lập địa.” Ha-lê-lui-a. 

 

Tin Mừng: Ga 11, 17-27 

Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

17 Khi ấy, Đức Giê-su đến, thấy anh La-da-rô đã chôn trong mồ được bốn ngày 
rồi. 
18 Bê-ta-ni-a cách Giê-ru-sa-lem không đầy ba cây số. 
19 Nhiều người Do-thái đến chia buồn với hai cô Mác-ta và Ma-ri-a, vì em các cô 
mới qua đời. 

20 Vừa được tin Đức Giê-su đến, cô Mác-ta liền ra đón Người. Còn cô Ma-ri-a 
thì ngồi ở nhà. 
21 Cô Mác-ta nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, thì em con đã 
không chết. 
22 Nhưng bây giờ con biết: bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng 
sẽ ban cho Thầy.” 



23 Đức Giê-su nói: “Em chị sẽ sống lại.” 
24 Cô Mác-ta thưa: “Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày 
sau hết.” 
25 Đức Giê-su liền phán: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào 
Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. 
26 Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không?” 
27 Cô Mác-ta đáp: “Thưa Thầy, con vẫn tin Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, 
Đấng phải đến thế gian.” 

Ðó là lời Chúa. 

 

Ca hiệp lễ (1 Ga 4, 9) 
Thiên Chúa đã biểu lộ tình yêu của Người nơi chúng ta: Người đã sai Con Một 
đến thế gian, để chúng ta được sống nhờ Con Một ấy. 

 

LỄ III 

Ca nhập lễ (3 Esd 2, 34-35) 
Chúa phán: Hỡi con cái ta, hãy lắng nghe tiếng Chúa dạy dỗ, và hỡi con cái Chúa, 
hãy để tâm mà học hỏi, vì Chúa đã ban cho các con một luật lệ tốt lành. Xin Chúa 
chiếu sáng ánh vinh quang vĩnh cửu cho những người đã an nghỉ. 

 

Bài đọc 1: Is 25, 6a.7-9 

Chúa sẽ tiêu diệt tử thần vĩnh viễn. 
Trích sách ngôn sứ I-sai-a. 

6a Ngày ấy, trên núi này, Đức Chúa các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc. 
7 Trên núi này, Người sẽ xé bỏ chiếc khăn tang che phủ mọi dân, và tấm khăn 
liệm trải trên muôn nước. 
8 Người sẽ tiêu diệt tử thần vĩnh viễn. 
Đức Chúa là Chúa Thượng sẽ lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi người, và trên 



toàn cõi đất, Người sẽ xoá sạch nỗi ô nhục của dân Người. 
Đức Chúa đã phán như vậy. 
9 Ngày ấy, thiên hạ sẽ nói: “Đây là Thiên Chúa chúng ta, chúng ta trông đợi 
Người, và Người đã cứu độ chúng ta. Chính Người là Đức Chúa chúng ta trông 
đợi, nào ta hãy hoan hỷ vui mừng bởi được Người cứu độ.” 

Ðó là lời Chúa. 

 

Đáp ca: Tv 24, 6bc-7ab.17-18.20-21 

Đ. Lạy Chúa, xin nhớ lại lòng thương xót của Ngài. 

1. Lạy Chúa, xin nhớ lại lòng thương xót của Ngài, 
 và tình yêu thương của Ngài từ muôn thuở muôn đời. 
Xin đừng nhớ lại tội lỗi và lỗi lầm tuổi trẻ của con, 
 nhưng xin lấy tình thương mà nhớ đến con, 
 vì Ngài nhân hậu, lạy Chúa. 
Đ. Lạy Chúa, xin nhớ lại lòng thương xót của Ngài. 

2. Xin giải thoát con khỏi cơn khốn cùng, 
 và xóa bỏ mọi tội lỗi con. 
Xin nhìn đến cảnh khổ cực của con 
 và tha thứ mọi tội lỗi con. 
Đ. Lạy Chúa, xin nhớ lại lòng thương xót của Ngài. 

3. Xin bảo toàn mạng sống con, 
 cứu thoát con và xin đừng để con phải thẹn thùng, 
 vì con ẩn náu nơi Ngài. 
Xin cho lòng ngay thẳng và chính trực 
 gìn giữ con, vì con trông cậy Ngài. 
Đ. Lạy Chúa, xin nhớ lại lòng thương xót của Ngài. 

 

Bài đọc 2: 1 Cr 15, 20-24a.25-28 



Mọi sự đều được sống trong Đức Ki-tô. 
Trích thư thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. 

20 Đức Ki-tô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn 
thu. 
21 Vì nếu tại một người mà nhân loại phải chết, thì cũng nhờ một người mà kẻ 
chết được sống lại. 
22 Quả thế, như mọi người vì liên đới với A-đam mà phải chết, thì mọi người 
nhờ liên đới với Đức Ki-tô cũng được Thiên Chúa cho sống. 
23 Nhưng mọi người theo thứ tự riêng của mình: mở đường là Đức Ki-tô; rồi khi 
Đức Ki-tô quang lâm, đến lượt những kẻ thuộc về Người; 
24a Rồi mới đến ngày tận cùng, 
25 vì Người phải nắm vương quyền, cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch 
dưới chân Người. 
26 Thù địch cuối cùng bị tiêu diệt là sự chết. 
27 Quả vậy, Thiên Chúa đã bắt muôn loài qui phục dưới chân Đức Ki-tô. Nhưng 
khi nói: “Muôn loài qui phục”, thì dĩ nhiên là trừ Đấng đã bắt muôn loài qui phục 
Đức Ki-tô. 
28 Và khi mọi loài đã qui phục Đức Ki-tô, thì chính Người Con cũng sẽ qui phục 
Đấng bắt muôn loài phải qui phục mình, và như thế Thiên Chúa sẽ là tất cả trong 
mọi sự. 

Ðó là lời Chúa. 

 

Tung hô Tin Mừng: Mt 11, 25 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha 
đã mặc khải cho những người bé mọn biết các mầu nhiệm Nước Trời. Ha-lê-lui-
a. 

 

Tin Mừng: Lc 23, 44-46.50.52-53; 24, 1-6a 



Tại sao các bà lại tìm Người Sống nơi kẻ chết? 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

44 Khi ấy, gần tới giờ thứ chín, bóng tối bao phủ cả mặt đất, cho đến giờ thứ 
chín, vì mặt trời ngừng chiếu sáng. Bức màn trong Đền Thờ bỗng xé ra làm đôi. 
46 Đức Giê-su kêu lớn tiếng: “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha.” 
Nói xong, Người tắt thở. 

50 Khi ấy, có một người tên là Giô-xếp, thành viên Thượng Hội Đồng, một người 
lương thiện, công chính. 
52 Ông đến gặp tổng trấn Phi-la-tô, xin thi hài Đức Giê-su. 
53 Khi đã hạ thi hài xuống, ông lấy tấm khăn liệm mà cuốn, rồi đặt vào mồ đục 
sẵn trong núi đá, nơi chưa chôn cất ai bao giờ. 

24,1 Ngày thứ nhất trong tuần, lúc rạng đông, mấy người phụ nữ đi ra mộ, mang 
theo thuốc thơm đã chuẩn bị sẵn. 
2 Họ thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ, 
3 nhưng khi bước vào, lại không thấy thi hài Chúa Giê-su đâu cả. 
4 Họ đang phân vân, thì kìa có hai người đàn ông y phục sáng chói đứng bên họ. 
5 Các bà sợ hãi, cúi gằm mặt xuống đất, nhưng hai người kia nói: “Sao các bà lại 
tìm Người Sống ở giữa kẻ chết? 
6a Người không còn ở đây, nhưng đã trỗi dậy rồi.” 

Ðó là lời Chúa. 

 

Ca hiệp lễ (Ga 6, 54) 
Chúa nói: “Ai ăn thịt và uống máu tôi thì có sự sống đời đời, và tôi sẽ cho người 
ấy sống lại trong ngày sau hết.” 

 


